
Een dag uit het leven van…
Maalik is veertien jaar en werkt elke dag samen met zijn broertje, zus en ouders op een cacaoplantage. 
Lees hier hoe zijn dag eruitziet:

Opdrachten

1.  Nu je weet hoe Maaliks dag eruitziet, is het jouw beurt. 
Schrijf net als hij op wat jij gisteren allemaal hebt gedaan.

Maalik is veertien jaar en werkt elke dag samen met zijn broertje, zus en ouders op een cacaoplantage. 

Opdrachten

Donderdag 9 april

Net als elke ochtend wekt mijn vader me 

om zes uur. Ik sta meteen naast m’n bed, 

maar moet Denzell wakker schudden. 

Hij kan slecht tegen vroeg opstaan: de 

eerste paar uur kun je beter niet tegen 

hem praten. Maar werken moet hij wel, 

net als ik. We kleden ons snel aan en 

vertrekken met mijn vader naar het land. 

Het is oogsttijd, dus er ligt veel werk op 

ons te wachten. Mijn vader en ik hakken 

cacaovruchten open met onze machetes. 

Dat is zwaar en gevaarlijk werk waar je 

fl inke spierballen voor nodig hebt. Met 

mij moet je dus geen ruzie krijgen. Denzell 

haalt de bonenpulp uit de vruchten 

en dekt die af met bananenbladeren. 

Ondertussen zijn mijn moeder en Ayo een 

stuk verderop bonen aan het drogen en 

takjes aan het verwijderen. Om twaalf 

uur gaan ze naar huis om eten voor ons te 

maken. Mijn maag schreeuwt om rijst: van 

hard werken, krijg je honger. We hebben 

twee uur pauze omdat het tussen de 

middag veel te heet is om te werken. Na de 

pauze gaan we weer aan de slag. Om zeven 

uur zegt mijn vader dat we mogen stoppen 

en lopen we naar huis. Daar doe ik nog wat 

klusjes voor m’n ouders, maar om elf uur 

val ik om: ook stoere mannen hebben slaap 

nodig. Zeker als de wekker morgen weer 

om zes uur gaat!



2.   Vergelijk het verhaal over jouw dag met dat van Maalik. Wat zijn de verschillen?

3.  Kun je ook gelijkenissen ontdekken? Schrijf ze op!

4.  Wat vind je ervan dat Maalik, Denzell en Ayo elke dag werken? Waarom vind je dat?

5.  Aan het eind van Maaliks verhaal gaat hij slapen. Waarvan denk je dat hij droomt?


